
The Rose

Sommigen zeggen dat liefde een rivier is
die het tere riet verdrinkt.
Sommigen zeggen dat liefde een scheermes is

dat je ziel bloedend achter laat.
Sommigen zeggen dat liefde honger is,
een eindeloze pijnlijke behoefte.
Ik zou zeggen dat liefde een bloem is

en jij haar enige zaad.
Het is het hart bang om te breken
dat nooit leert te dansen.
Het is de droom bang om uit te ontwaken.

Het is diegene die nooit de kans pakt.
Het is diegene die niet wil ontvangen
Het is diegene die niet lijkt te kunnen geven
en de ziel die bang is om te sterven

die nooit leert te leven.
Wanneer de nacht te eenzaam is geweest 
en de weg te lang
en je denkt dat liefde alleen bestemd is

voor diegenen die geluk hebben en voor de sterken.
Onthoud dan dat in de winter
diep onder de sneeuw het zaadje ligt, 
dat met de liefde van de zon,

in de lente verandert in een roos.


